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@Q Het Schouw

Het Schouw 50 jaar

Colleges: De Rode Droom

Over het ontstaan, ideaal en mensbeeld van de vooruitstrevende beweging

Vrijdags 13.30 - 15.30 uur
Het Schouw Tuinkamer, Dollardplein 2, Amsterdam
Buurtbewoners betalen 3,50 euro per keer (via pinpas bij de receptie)
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Vrijdag 11 maart: De Goede Oude Tijd

Terugblik op de sociale geschiedenis van 100 jaar terug, de verzuiling, de
standenmaatschappij en de opkomst van het socialisme Anton Koolwijk
(humanistisch geestelijk verzorger Het Schouw)

Vrijdag 18 maart: Samen Sterk

Samen met Joke Peppels (voormalig stadsdeelvoorzitter van Noord) bekijken we
beelden uit de VARA serie De Strijd, staan we stil bij het ontstaan van
vakbonden, de vrouwenbeweging en de SDAP.

Vrijdag 25 maart: Verzuiling en sociale cohesie in Noord

Ook in Amsterdam was de samenleving verzuild. Theo Overmars en Marga
Bdgels (Oud directeur Willem Dreeshuis) halen herinneringen op over verzuild
wonen, verzuild winkelen, verzuild kerken en verzuilde ouderenzorg.



Vrijdag 1 april Jeugdbewegingen en de AJC

De Arbeiders Jeugd Centrale was de belangrijkste socialistische jeugdbeweging.
Jongeren leerden er gemeenschapszin. De AJC heeft duizenden idealistische
mensen geinspireerd. Politiek en cultureel bewust, strijdbaar met oog voor
natuur en schoonheid. Joke Koningh (oud-AJC lid, onderwijzeres, voormalig
stadsdeelvoorzitter Oost) geeft informatie over de opkomst, achtergrond en
betekenis.

Vrijdag 8 april: De Tuinstad, de nieuwe mens en wereldvrede

Het streven naar een vredige, rode samenleving ging gepaard met het ideaal van
de nieuwe mens. Hoe zag die nieuwe mens eruit? En wat heeft de Tuinstad en
het Peace-gebaar daarmee te maken? Araik Gingnagel (student geschiedenis en
russisch) legt u het aan de hand van beelden, strijdliederen, kaarten en
schilderijen uit.

Vrijdag 15 april: De Rode Familie, de Doorbraak en De PvdA

Anton Koolwijk staat stil bij het ontstaan en de idealen van diverse
vooruitstrevende organisaties die samen de rode familie vormden. Piet Jonker
oud-wethouder vertelt over de doorbraakgedachte en het ontstaan en de idealen
van de PvdA.

Vrijdag 22 april: Een nieuw geestelijk huis

Tot 1946 was de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) zowel een
politieke partij als een geestelijk huis voor atheisten, vrijdenkers, humanisten en
buitenkerkelijken.

In februari 1946 werden beiden gescheiden: de Partij voor de Arbeid werd
opgericht als politieke partij, en het Humanistisch Verbond als geestelijk huis.
We onderzoeken de oprichting van het Humanistisch Verbond. Wat ging daaraan
vooraf? Welke uitdagingen lagen er? En welk doel hadden de oprichters? Maudy
van Klaveren (docent levensoriéntatie & zingeving)

Vrijdag 29 april: Hedendaags humanisme

Wat betekent humanisme in deze tijd? Welke uitdagingen en kansen liggen er?
En op welke manier geeft het Humanistisch Verbond daar vorm aan? Maudy van
Klaveren (docent levensoriéntatie & zingeving)

Zondag 1 mei 14.00 - 16.00 uur: Dag van de Arbeid (vrij toegang)
Met voormalig burgemeester Job Cohen en strijdliederenkoor Melange Rood.



