
 

 
 

Het is weer tijd voor een overzicht van alle roze activiteiten van Club 
Amstelring voor de maand oktober. 
 

Afgelopen dinsdag sloten we de maand september af in De Roode 
Bioscoop. DJ Caspar draaide allerlei platen mét de daarbij behorende 
videoclip. Er werd gedanst en er werd stil genoten. Ook vierden we 
deze middag het behalen van het Roze Loper Certificaat. Club 
Amstelring heeft dit jaar de Roze Loper mogen ontvangen na een 
uitgebreide audit. Dit keurmerk staat voor het waarborgen van 
seksuele diversiteit binnen de organisatie. Wij zijn ontzettend trots dat 
we dit keurmerk, als eerste extramurale organisatie, hebben mogen 
ontvangen. 
 

Club Amstelring organiseert allerlei mooie, leuke en betekenisvolle activiteiten 
voor ouderen. Het is meer dan belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn tijdens deelname aan deze 
activiteiten.  
 

Vanaf vandaag begint de Week tegen Eenzaamheid. Denk eens extra aan die buur of vriend die te weinig het huis 
uitkomt en neem diegene mee naar één van de bijeenkomsten. 
 

 

Liefs, 
Team OudRoze 

Naar aanleiding van de aflevering Lettersoep van de documentaire De Roze Revolutie van 
Michiel van Erp gaan we in gesprek over de betekenis van al die letters. En is het wel nodig 
om zo de nadruk te leggen op dat ene aspect van je identiteit? Met de oude en jonge 
generatie praat Michiel van Erp over de noodzaak van het al dan niet benoemen wie je bent. 
Er is onderlinge herkenning, verbazing, soms irritatie, maar ook verbondenheid. 
 

Gespreksleider: Floris 

Wij testen uw en onze kennis door middel van een Pub quiz. We vormen teams om krachten 
en kennis te bundelen. Er zijn prijsjes te winnen! 

Jacques werd 2 jaar lang opgesloten om te 'genezen' van zijn homoseksualiteit. Na drie 
vluchtpogingen is het hem gelukt (met hulp van buitenaf) te ontsnappen. Hij heeft ruim 35 
jaar gevochten om dergelijke conversie therapieën in Nederland verboden te krijgen. Tot op 
de dag van vandaag… 



Milk is een Amerikaanse biografische dramafilm van regisseur Gus Van Sant uit 2008. Het 
verhaal is gebaseerd op het leven van Harvey Milk, de eerste verkozen politicus uit 
Californië die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit en later vermoord werd. 
 

Het is het eind van de jaren '70 wanneer de homoseksuele dertiger 
Harvey Milk (Sean Penn) zich in de Verenigde Staten staande 
probeert te houden. Dat valt hem niet altijd mee, want zijn 

geaardheid wordt in het openbaar algemeen veroordeeld als vunzigheid. Dat politieteams 
met geweld vermeende homobars leegvegen, is aan de orde van de dag. Aan de vooravond 
van Milks veertigste verjaardag ontmoet hij de achttien jaar jongere Scott Smith en neemt 
hem mee naar huis. Ze krijgen een relatie en verhuizen in 1972 samen naar Castro in San 
Francisco. Nog tijdens het binnenbrengen van hun spullen waarschuwt een man op straat 
Milk dat de winkeliersvereniging ze zal sluiten zodra hij probeert een winkel te openen, omdat hij walgt van Milk 
en Smiths openlijke liefde voor elkaar. Het dreigement maakt Milk niettemin alleen maar strijdbaar en hij gaat 
gewoon door met zijn plannen om een fotografiewinkel tot een succes te maken. Zijn zaak trekt vervolgens 
homoseksuele mannen die vanuit de wijde omtrek speciaal naar hem toe reizen. Onder meer Danny Nicoletta 
(Lucas Grabeel) en Dennis Peron (Ted Jan Roberts) voelen zich aangetrokken tot Milks pogingen om zijn 
homoseksualiteit gewoon openbaar te belijden, in plaats van dat hij zich verstopt voor kwaadsprekenden en 
mogelijke repercussies. Zij gaan gaandeweg behoren tot een vaste groep vrienden en medewerkers met wie Milk 
zich gaat omringen. 

Drag is overal. Maar het is zeker niet nieuw: al in Griekse tragedies werd op theatrale 
wijze de spot gedreven met traditionele genderrollen. Ook voor beeldend kunstenaars is 
het een geliefd onderwerp en medium. Hartjesdag, de van oorsprong Haarlemse 
feestdag waarop mannen als vrouwen verkleed gaan en andersom, is rond 1900 vaak 
geschilderd. Andere kunstenaars deden zelf aan crossdressing of drag, of maakten 
portretten van mensen die door deze uitingsvormen zichzelf konden zijn. 
 

In de collectie moderne en hedendaagse kunst van het Frans Hals Museum zitten kunstwerken die zich bij 
uitstek lenen voor een interpretatie vanuit crossdressing en drag. Manique Hendricks is conservator van de 
tentoonstelling en schreef het boek The Art of Drag. Verhalen die tonen hoe kunst functioneert als een veilige 
haven waar kunstenaars hun liefde voor drag kunnen uiten op manieren die daarbuiten regelmatig op 
tegenstand stuiten. Een viering van vrijheid en uitbundigheid!  

Een pub quiz bij het Regenboogcafé Hoofddorp staat garant voor een hoop lol. Dus vorm 
van tevoren of ter plekke een team van 2 of meer personen en doe mee! Verwacht een quiz 
vol triviale weetjes, Kamervragen, brute breinbrekers, vers wereldnieuws en smeuïge juice. 
In verschillende doldwaze rondes vol beeld en geluid worden de hersenen van jou en je 

team op de proef gesteld. Ben je stressbestendig, snel of slim, dan maak je wellicht wel kans op een prijs. Of niet 
natuurlijk, want echt elk onderwerp kan aan de orde komen. Van aardvarkens tot zeepaardjes en van ABBA tot 
de nobelprijzen. Een pub quiz voor iedereen die beseft dat er nog zoveel is wat je niet weet! 
 

Het Roze Regenboog Café vindt iedere eerste woensdag van de maand plaats , behalve in augustus, en is dé plek 
voor het ontmoeten van 50-plus LHBTIQ+’ers. Wij hebben de regenboogontmoetingen naar de middag verplaatst. 
Op deze manier hebben we meer privacy, maar kunnen we wel in het gezellige café blijven. Aan het einde van de 
middag gaat het café open en is iedereen van harte welkom om te blijven hangen en eventueel wat te eten te 
bestellen. Meer info: madejong@amstelring.nl Het Regenboogcafé is een initiatief van Amstelring en Cpunt. 



Als je in de stemming bent voor een dans en een melodie, kijk dan naar deze twee 
lichtvoetige dansers Robert en René terwijl zij verschillende Ballroom dansen aan u 
demonstreren. De heren nodigen je uit om mee te dansen. Kosten: €4. Te pinnen bij de 
receptie aan de overkant. 
 

In deze themagroep staan we daarom stil bij vitaliteit, zin, vriendschap, 
visie, regie, afscheid, het einde en de toekomst. Zo wordt duidelijk waar jouw krachten liggen 
en hoe die in de praktijk werken. Eens in de twee weken komt de groep bijeen en gaat in 
gesprek over een vooraf overeengekomen thema. Wees welkom om mee te praten! Kosten: 
Een losse strip (€4) of strippenkaart (€16) is te koop bij de receptie. Met 1 strip neem je deel 
aan 2 roze activiteiten.   
 

Heeft u een Stadspas Amsterdam (groene stip) dan kunt u het LHBTIQ+ pakket aanschaffen. Voor een vast 
bedrag per maand (€ 2,00) kunt u aan ALLE roze activiteiten meedoen, zoals een themagesprek, lezing, film en 
Café Rosé. Tickets verkrijgbaar, bij de receptie tussen 09:00 – 15:25 uur. U kunt op deze locatie alleen met pin 
betalen. Vergeet niet uw Stadspas mee te nemen! 
 
PS: Er is ook een mogelijkheid voor een warme 2- gangen maaltijd tegen een gereduceerd tarief € 2,00. Meld u 
zich tussen 11:00 – 13:30 uur aan voor de 17:00 uur zitting in het restaurant. Telefonisch kan dit via 020-756-4114. 
Deze actie is alleen op dinsdag en donderdag geldig 
 

Zie hierboven. 
 

 

Als hij 71 jaar is, besluit Raimundo dat hij wil leren lezen en schrijven. In het conservatieve Braziliaanse 
plattelandsdorp waar hij opgroeide is hij nooit naar school gegaan, maar moest hij van jongs af aan helpen op 
het land. Toen Raimundo lang geleden als tiener zijn familie verliet, was een brief van Cícero het enige dat hij 
meenam. Nadat hun verboden liefde werd ontdekt, werden ze met geweld uit elkaar gehaald. Decennialang kon 
Raimundo de brief niet lezen en vertrouwde hij de letters op het papier ook aan geen ander toe. Tot nu. 
 

In dit tedere en aangrijpende verhaal vertelt Stênio Gardel het verhaal van Raimundo, de pijn in de verschillende 
familiegeneraties en de geheimhouding van zijn seksualiteit. De woorden die bleven is een prachtige roman over 
opgroeien met een geheim, tegen de wil van je familie uit de kast komen en je weg in de wereld vinden. Een 
ontroerende en beklijvende leeservaring. 
 

In het woud, vlak buiten het dorp, woont een kluizenaar met zijn herdershond en waakgans: Oskar. Hij leeft op 
literflessen rode wijn, brandhout en van de jacht. De dorpelingen – heel bange, benepen christenen – mijden hem 
als de pest, want het wemelt op hun kleine stukje aarde van de goddelozen. Vrienden heeft Oskar niet, althans 
niet voordat hij op een zondag in december een weesjongen, de negentienjarige hoofdpersoon van dit verhaal, 
ontmoet. ‘Een genre dat nauwelijks nog bestaat in Nederland.’ Schreeff Arthur van Amerongen. Kevin van Vliet 
(1993) is journalist en redacteur. Hij schrijft onder meer voor HP/De Tijd. Wolfsjong is zijn debuut. 
 



Wij hebben een gezellige filmmiddag. Partners is een Amerikaanse buddy-komediefilm uit 
1982, geregisseerd door James Burrows en met Ryan O’Neal en John Hurt in de hoofdrol als 
een niet bij elkaar passend stel agenten. 

 

Na een reeks moorden in de homogemeenschap van Los Angeles, krijgt de heteroseksuele politieagent Sgt. 
Benson (Ryan O’Neal) de opdracht om undercover te gaan als lid van een homopaar met agent Kerwin (John 
Hurt), een archiefmedewerker. Kerwin gelooft naïef dat hij opgesloten zit, hoewel de hele afdeling op de hoogte 
is van zijn seksuele identiteit. Het tweetal ontdekt een eerdere moord en ontdekt dat beide slachtoffers in 
hetzelfde homoblad verschenen. Ze hadden allemaal een telefoontje gekregen van een man met een schorre 
stem die hen vroeg om voor hem model te staan, maar kort daarna bleek dat ze dood waren. Benson staat model 
voor het tijdschrift en wordt benaderd door dezelfde man met een hese stem; maar wanneer een ander model 
dood wordt aangetroffen, wordt de man vrijgesproken als verdachte. 
 

 

 

 

In de hete Argentijnse zomer komt een groep vrienden samen om van de vakantie te 
genieten. Ze drinken, feesten en maken samen video’s. Er ontstaat een zeldzame mix 
van homofobie en speels gestoei; echter, onder de oppervlakte beginnen jaloezie en 
geweld op te borrelen. Een verwrongen driehoek van vrienden tussen een onderdrukte 
homoseksueel, een geheim biseksuele jongen en een homofoob, zal de spanningen tot 

het uiterste drijven… Elke eerste woensdag van de maand verzorgt Pathé de Pride Movie Night. Geniet van één 
van de mooie LHBTIQ+ films die binnenkort uitkomt. Beleef dit samen met de LHBTIQ+ community. Elke maand 
maken we de nieuwe film bekend en start ook de voorverkoop. 
 

“OUT” volgt de reis van Tom en Ajani, twee jonge gay mannen die het beperkende leven 
in een klein Nederlands dorp achter zich laten voor het veelbelovende Amsterdam. In 
deze stad hopen ze niet alleen hun droom om filmmakers te worden waar te maken, 
maar ook een gemeenschap te vinden die hen accepteert zoals ze zijn. In de kleurrijke 
queerscene van Amsterdam vinden Tom en Ajani zowel vriendschap als complexe 

uitdagingen. Hun relatie wordt getest door het bruisende nachtleven, van speelse avonden met ‘Never Have I 
Ever’ tot limousineritjes door de stad en introspectieve momenten in de lokale sauna. Deze ervaringen sporen 
hen aan tot diepgaande zelfreflectie. 
 

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen in dit gezellige café! De borrel wordt 
gehouden van 17:00 tot 19:30 uur. Onze gastheren/-vrouwen kijken weer uit naar je 
komst! Kom je voor het eerst… Meld dat bij binnenkomst want voor nieuwe gasten zal er 
een speciale welkomsttafel zijn ingericht waar je wat meer verteld kan worden over ons 
Roze dorp en alle mogelijkheden die er zijn! Ben je in het bezit van een stadspas met 

groene stip Meld dat bij de entree, want dan krijg je 1 consumptie gratis. Wij hebben er weer zin in. 



 

The Art of Drag is een viering van jezelf kunnen zijn, vrijheid en uitbundigheid! Drag is 
overal. Denk aan het populaire tv-programma “RuPaul’s Drag Race”, “Make Up Your 
Mind” en Songfestival-winnaar Conchita Wurst. Maar het is zeker niet nieuw, al in 
Griekse tragedies werd er aan drag gedaan en op theatrale wijze de spot gedreven met 
stereotype genderrollen. 

 

Ook voor kunstenaars is het een geliefd onderwerp. Hartjesdag, de van oorsprong Haarlemse feestdag waarop 
mannen als vrouwen verkleed gingen en andersom, is rond 1900 vaak geschilderd. Sommige kunstenaars deden 
zelf aan crossdressing of drag zoals Ferdinand Erfmann (1901 – 1968), of maakten portretten van mensen die 
door deze uitingsvormen zichzelf konden zijn zoals Kees van Dongen (1877-1968). In de tentoonstelling vind je 
ook hedendaagse kunstwerken van Sin Wai Kin, Sarah Lucas, Gillian Wearing, Yamuna Forzani, Charles Atlas, 
Julius Thissen, Erwin Olaf, Ton van Rijn en Roza Ahmad die breken met de verwachtingen en stereotypes van 
mannelijkheid en vrouwelijkheid. 
 

The Art of Drag is de eerste tentoonstelling in Nederland over drag vanuit een kunsthistorisch perspectief. Kom 
kijken hoe kunstenaars hun liefde voor drag uiten op manieren die nog regelmatig op tegenstand stuiten. The Art 
of Drag is een viering van jezelf kunnen zijn, vrijheid en uitbundigheid! 
 

De OudRoze Agenda is 24 uur per dag, 7 dagen in de week te raadplegen. De agenda is 
te vinden op https://oudrozeagenda.amsterdam/ De site is verdeeld in maanden, 
waarbij Senior Pride ook, in het seizoen, een eigen aparte pagina heeft. Daarnaast is de 
Roze (sociale) Kaart daar ook te vinden, evenals Kunst Enzo met tips voor 
tentoonstellingen. 
 

Heb jij nog agenda-tips voor ons, stuur deze dan per email, eventueel met een Word of 
Open Office document naar: oudroze.agenda@gmail.com 

 

 

https://oudrozeagenda.amsterdam/

